
 

 

Profiel gemeente 

Onze gemeente is een inclusieve gemeente, waarbij ruimte is voor eenieder 

ongeacht zijn of haar afkomst, aard, overtuiging en karakter. Naar elkaar 

omkijken binnen de gemeente en verbinding zoeken, vinden wij belangrijk. 

Ook zijn wij een open gemeente en vinden wij het belangrijk om van 

betekenis te zijn in de wijk rondom ons kerkgebouw en daarbuiten. Onze kerk 

staat in een gemeente waar sprake is van veel diversiteit, maar ook 

secularisatie speelt in Zaandam een rol.  

Betrokken, open, verbindend en inspirerend 

De Protestantse Gemeente te Zaandam is een gemeenschap die uitdrukking 

geeft aan haar geloof in Christus op verschillende manieren. Onze gemeente 

is erg actief en telt op dit moment 1361 leden.  

Wij vinden en inspireren elkaar met de zondagse vieringen, kindernevendienst 

en tienervieringen, de gebedsgroep en andere bijeenkomsten en 

activiteiten. Iedere dienst wordt uitgezonden via Kerkdienst Gemist, om ook 

leden die niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, deel uit te laten maken van 

de gemeente. En door middel van kaart- en bloemengroeten, leven we mee 

met zieke of oudere gemeenteleden. 

Zondagse vieringen met een inspirerend maar toegankelijk verhaal en met 

een koppeling naar “het nu”, vinden wij belangrijk. De muzikale deelname 

aan deze vieringen door een koor of andere muzikale bijdragen zorgt op z’n 

tijd ook voor de nodige inspiratie en betrokkenheid van onze gemeente.  

Actief en betrokkenheid  zijn, vinden wij  erg belangrijk. Onlangs bleek bij de 

verbouwing en het opfrissen van de kerk, opnieuw dat we een levendige 

gemeenschap zijn. Er waren vele handen die het werk deden, niet alleen om 

de prijs te drukken, maar ook om inhoud te geven aan het samen kerk zijn. 

Ook dat was voor velen inspirerend. 

Het zal niet verbazen dat onze gemeenschap iets meer leden boven de 65 

jaar heeft dan daaronder en in totaal iets meer vrouwen dan mannen. Toch 

bestaat er een netwerk van betrokken jongeren die een actieve rol hebben, 

bijvoorbeeld in de leiding van het jeugdwerk, de Taizégroep (en reizen) en bij 

de technische ondersteuning in de diensten. Een actieve middengroep zet 

zich in voor activiteiten voor de jeugd, tieners-  en jongeren. Voor de oudste 

gemeenteleden is naast de predikant een kerkelijk werker werkzaam. Zij heeft 

de pastorale zorg voor tachtigplussers onder haar hoede. De zoektocht naar 

een jongerenwerker gaan we samen met de andere Protestantse 

gemeenten in de Zaanstreek aan.  



Op drie manieren geven we de communicatie vorm. Via het Zaans Kompas, 

dat 8 keer per jaar verschijnt als een bescheiden tijdschrift, het Klein Kompas, 

dat wekelijks digitaal uitkomt en mededelingen en de liturgie voor de 

komende dienst bevat en een website. Wekelijks verschijnt het Klein Kompas 

zowel digitaal als in gedrukte vorm.  

Als gemeenschap weten we ons verbonden met de overige Protestantse 

gemeenten in de Zaanstreek. Eenmaal per jaar houden we op zondag 

Trinitatis een gemeenschappelijke dienst, “Zaanse spirit” genoemd. Daarnaast 

zoeken we vaak samenwerking, bijvoorbeeld rond de werkgroep Veilige Kerk 

en vertrouwenspersonen. Inmiddels is er een regelmatig overleg gestart 

tussen de kerkenraden en de kerkrentmeesters. Zo organiseert Zaandam 

samen met Krommenie in oktober een pannenkoekendienst. 

Zaanstad heeft een grote diversiteit van nationaliteiten. Dat verrijkt de stad, 

maar brengt ook specifieke sociale uitdagingen met zich mee. Via Hart van 

Zaanstad, een netwerk van vele kerkgenootschappen, zetten we ons samen 

in om deze diversiteit te benutten en uitdagingen op te pakken. 

Diaconie 

In de aandachtswijk Poelenburg hebben de kerken een diaconaal inloophuis 

“de Bron”, waar onze diaconie door financiële steun aan bijdraagt. Onze 

gemeente probeert zodoende zichtbaar en betrokken te zijn in de 

samenleving. Zo is er een uitgiftepunt van de Voedselbank gevestigd in de 

kerk en wordt er iedere woensdag een gratis maaltijd bereid voor wie daar 

behoefte aan heeft. Misschien is onze kerk nog wel het meest bekend 

geworden in stad en land door de opvang van vluchtelingen die in 2015 in 

het park tegenover de kerk gehuisvest waren. Ook zijn er gemeenteleden die 

hulp bieden aan Zaankanters in financiële problemen, via Schuldhulp-

maatje, nu “Voor elkaar in Zaanstad”, genoemd. Ook werken de diakenen, 

als het gaat om financiële of materiële hulp, samen met de Sociale 

Wijkteams van de gemeente Zaanstad.                                           

Open en verbindend komt ook tot uitdrukking in het feit dat onze gemeente 

te vinden is op de kaart van de Wijde kerk. We willen een inclusieve 

gemeenschap zijn, want ieder mens is een schepsel van God wat zijn of haar 

geaardheid ook is. Onze verbondenheid met de natuur/schepping nemen 

we serieus en we willen het predicaat Groene kerk dan ook waarmaken. We 

doen mee aan schoonmaakacties in de buurt en investeren in groene 

beleggingen. 

Kortom, een levendige gemeente, een plek van inspiratie in Zaandam.  

 

 


